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Liturgie voor de avonddienst van zondag 6 april 2025 

Voorganger: Ds. M. van Pelt, Classispredikant Zuid-Holland Noord 

 

Welkom en mededelingen 

 Zingen: OTH 276 / 327 ‘Machtig God, sterke rots’  

Machtig God, sterke Rots, 

U alleen bent waardig. 

Aard’ en hemel prijzen U, 

glorie voor uw naam. 

 

Lam van God, hoogste Heer, 

heilig en rechtvaardig, 

stralend Licht, Morgenster, 

niemand is als U. 

Prijst de Vader, prijst de Zoon. 

Prijst de Geest, die in ons woont. 

Prijst de Koning der heerlijkheid. 

Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 

Stil persoonlijk gebed 

Votum en Groet 

 Zingen: Psalm 65: 1 en 4 (NB) 

1 De stilte zingt U toe, o Here, 

in uw verheven oord. 

Wij zullen ons naar Sion keren 

waar Gij ons bidden hoort. 

Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 

tot U komt al wat leeft, 

tot U, o redder uit ellende, 

die alle schuld vergeeft. 

 

4 Gij plant de bergen vast in d’aarde, 

omgord met heldenmoed. 

Gij, die de heidentrots bedaarde, 

stilt ook de watervloed. 

De volkeren van verre vrezen 

de tekens van uw macht, 

U prijzend komt het licht gerezen, 

het juicht tot in de nacht. 

 

Geloofsbelijdenis 



2 
 

 Zingen: Gezang 255: 1 en 4 ‘Ere zij aan God, de Vader’  

1 Ere zij aan God, de Vader, 

ere zij aan God, de Zoon, 

eer de heilige Geest, de Trooster, 

de Drie-enige in zijn troon. 

Halleluja, halleluja, 

de Drie-enige in zijn troon! 

 

4 Halleluja, lof, aanbidding 

brengen engelen U ter eer, 

heerlijkheid en kracht en machten 

legt uw schepping voor U neer. 

Halleluja, halleluja, 

lof zij U der heren Heer! 

 

Gebed om het inzicht met de Heilige Geest 

Schriftlezing: Lukas 2: 41 t/m 52 (NBV 2021) 

De twaalfjarige Jezus in de tempel 

41Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem.  

42Toen Hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke 

pelgrimstocht.  

43Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in 

Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten.  

44In de veronderstelling dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond, 

reisden ze een hele dag voordat ze Hem overal onder hun verwanten en 

bekenden begonnen te zoeken.  

45Toen ze Hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om Hem 

daar te zoeken.  

46Na drie dagen vonden ze Hem in de tempel, waar Hij tussen de leraren 

zat, terwijl Hij naar hen luisterde en hun vragen stelde.  

47Allen die Hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn 

antwoorden.  

48Toen zijn ouders Hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei 

tegen Hem: ‘Kind, wat heb Je ons aangedaan? Je vader en ik hebben 

met angst in het hart naar Je gezocht.’  

49Maar Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebt u naar Me gezocht? Wist u niet 

dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’  

50Maar ze begrepen niet wat Hij tegen hen zei.  

51Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun gehoorzaam. Zijn 

moeder bewaarde alles wat er met Hem gebeurd was in haar hart.  

52Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds 

meer in de gunst bij God en de mensen. 
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Zingen: Psalm 84: 1 en 2 (NB) 

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer 

hebt laten wonen bij de mensen. 

Hoe brand ik van verlangen om 

te komen in uw heiligdom. 

Wat zou mijn hart nog liever wensen 

dan dat het juichend U ontmoet 

die leven zijt en leven doet. 

 

2 Het heil dat uw altaar omgeeft 

beschermt en koestert al wat leeft. 

De mus, de zwaluw vindt een woning. 

Haar jongen zijn in veiligheid. 

Mij is een schuilplaats toebereid 

in het paleis van U, mijn koning. 

Heil hen die toeven aan uw hof 

en steeds zich wijden aan uw lof. 

 

VERKONDIGING  

    ‘De vermissing van Jezus als voorbode voor zijn afscheid’  

Zingen: Gezang 321: 1, 2 en 3 ‘O Vader die uw woning sticht’  

1 O vader die uw woning sticht                                                                                                               

hoog in het ontoegankelijk licht,                                                                                                              

geef onze hand de zekerheid                                                                                                                    

om in de ontrouw van de tijd                                                                                                                   

een huis te bouwen dat gewaagt                                                                                                             

van uw geduld dat alles draagt 

 

2 O Christus die met al ons leed                                                                                                              

het ware heiligdom betreedt,                                                                                                                   

Gij, grondsteen, door Godzelf gelegd                                                                                                      

van het gebouw van liefde_en recht,                                                                                                      

bouwoffer dat aan God behaagt,                                                                                                             

wees fundament dat alles draagt. 

 

3 O Geest, gij mortel van Gods kerk,                                                                                                      

hoe ijdel is ons metselwerk,                                                                                                                      

hoe pover is het offer dat                                                                                                                          

wij dragen naar de nieuwe stad,                                                                                                              

voeg ons de harten thans tesaam,                                                                                                           

een heilig huis voor Christus’ naam 



4 
 

 

 

 

Inzameling van gaven 

    1e diaconie, 2e kerk en uitgang: Energiekosten 

Dankgebed – Voorbeden 

Zingen: Gezang 451: 2 en 3 ‘Alle roem is uitgesloten’  

2 Alzo lief had God de wereld, 

dat Hij Zijn geliefde Zoon 

voor de afgevallen wereld 

overgaf aan smaad en hoon. 

Ja, toen wij nog zondaars waren, 

schonk de Vader ons gena, 

leed de Zoon op Golgotha, 

stierf voor ons, die zondaars waren: 

God is liefd', o englenstem, 

mensentong verheerlijkt Hem! 

 

3 Dat heet weergalooz' ontferming, 

dat genade, rijk en vrij! 

God schenkt redding en bescherming, 

aan verloornen, ook aan mij. 

Ja, wanneer mijn onvermogen, 

en mijn diep bederf mij smart, 

toont mij 't godlijk Vaderhart 

Zijn verlossend mededogen: 

God is liefd', o englenstem, 

mensentong, verheerlijkt Hem! 

 

 

Zegen, met gezongen ‘amen’ (Gezang 456: 3) 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

 


